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Een nieuw jaar, een nieuw paragliding boek van Bastienne Wentzel. 

Dat klinkt als een luie openingszin voor deze recensie, maar sinds 

2015 is het Bastienne die met de regelmaat van de klok om het jaar een 

geactualiseerd paragliding boek uit brengt. Het boek “Vrij Vliegen – een 

Handboek voor Paragliding” heeft iedere Nederlandse paraglider wel eens 

in handen gehad. Als één van de eerste Nederlanders heb ik haar nieuwste 

boek “Paragliding – The Beginner’s Guide” in handen. Gewoon een verta-

ling? Of iets nieuws?

Paragliding: 
The Beginner’s Guide

Recensie Boek

Tekst: Peter Blokker

Met een doffe klap valt het brievenbuspak-
ket van Cross Country op mijn mat. Alsof 
het ervoor gemaakt is; één pagina meer 
en het boek had halverwege de brieven-
bus blijven steken. Met 320 pagina’s heeft 
het boek dubbel zoveel pagina’s als het 
boek “Vrij Vliegen”. Ik vraag me meteen af 
waarom een beginnersboek zo dik is. Is het 
omdat er naast Bastienne een tweede au-
teur – Ed Ewing – heeft meegeschreven? Of 

moet je tegenwoordig veel meer weten om 
je op het theorie-examen voor te bereiden?

Heerlijk leesvoer en plaatjes kijken
Het boek komt vers van de pers en het ruikt 
of de inkt nog nat is. Het volume schrikt 
me een beetje af, want ik heb weinig tijd 
om het te lezen voor de deadline van dit 
magazine. Meteen maar beginnen dan. Een 
paar uur later schiet ik al aardig op richting 

de helft en heb ik geen zin om het aan de 
kant te leggen. Dat is bijzonder, want hier 
bevinden zich de hoofdstukken aerody-
namica en meteo. Laten we eerlijk zijn, 
dat is meestal de taaie kost toch? Nou, dat 
valt dus mee. In begrijpelijke taal – voor-
opgesteld dat je Engels kunt lezen dan – 
maar vooral met duidelijk plaatjes word je 
de serieuze hoofdstukken door geholpen. 
Inmiddels is me duidelijk waarom dit een 
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boek van formaat is: paginavullende en zeer 
duidelijke illustraties bij ieder onderwerp. 
De opmaak is een lust voor het oog en het 
hele boek leest daardoor erg prettig.

Een boek van nu
Paragliden is een relatief jonge sport en de 
ontwikkelingen zijn elkaar snel opgevolgd. 
Om de lezer een goed beeld te verschaf-
fen van moderne ontwikkelingen, moet 
een boek actueel zijn. Singleskins, string 
harnassen, bestuurbare reserves, moderne 
afdaaltechnieken, gadgets… het staat er al-
lemaal in. Geen stoffige plaatjes van paarse 
schermen met dikke profielen en piloten in 
foute spandex-broeken, maar materiaal wat 
je nu ook zou willen hebben en technieken 
van deze tijd. Een fris boek, dat alle andere 
instructieboeken old-school maakt.

De vertrouwde inhoud
De opzet van het boek is qua volgorde en 
opbouw vertrouwd: Een stukje geschiede-
nis, materiaal, basistechnieken, aerodyna-
mica, meteo, vliegtechniek, regelgeving en 
navigatie. Niets verrassends, een logische 
chronologische volgorde, maar wel met een 
leuke gadget. Ieder van de acht onderwer-
pen heeft namelijk zijn eigen kleurcode die 
op het snijvlak van de pagina’s zichtbaar is, 
zodat je het boek – net als met tabbladen 
– meteen in het gewenste hoofdstuk kunt 
openen.

Interview

De Nederlandse auteur van Paragliding: 

The Beginner’s Guide kent iedereen zo 

langzamerhand wel. Maar wie is de 

co-auteur, Ed Ewing?

Ed is de Engelse hoofdredacteur van 
het bekende internationale vliegblad 
Cross Country Magazine. De uitgeverij 
van dat blad, Cross Country Inter-
national, geeft ook boeken uit zoals 
’50 Ways to Fly Better’ door Bruce 
Goldsmith en ‘Mastering Paragaliding’ 
van Kelly Farina. 

Ed, hoe lang ben je al aan het paragli-
den?
Ik had mijn eerste vlucht in 1991, ik 
moet 17 zijn geweest. We hadden een 
leuke dag met vier vrienden bij een 
nieuwe paragliding-school, Para-
pente Ecosse. Ik ben opgegroeid in 
Edinburgh, Schotland. We waren altijd 
aan het wandelen, klimmen of fietsen 
in de heuvels, dus toen paragliden 
arriveerde, lag het voor mij voor voor 
de hand om te proberen.

Vlieg je sindsdien veel?
Toen ik naar de universiteit ging, 
gebruikte ik een studielening om mijn 

Voor de eeuwige student
Als ik iets aan te merken zou hebben op 
het boek zou het de titel zijn. Die doet de 
inhoud te kort. De cyclus van een begin-
nersboek is: je koopt het, leest het, doet 
je theorie-examen en legt het in de kast, 
als een laatste rustplaats. In mijn kast staat 
hiervan het bewijs in het Engels, Duits en 
Nederlands. Paragliding – The Beginners 
Guide is anders. Dit is een boek dat je er 
voor je plezier weer bij pakt. Je bent niet blij 
dat je je er doorheen hebt geworsteld om 
een examen te doen, je bent blij dat je een 
naslagwerk hebt waar je de eerste honderd 
uur van je vliegcarrière nog wat aan hebt.

Waarom kopen?
De ‘downside’ van een internationaal theo-
rieboek is dat het niet in gaat op landelijke 
wet- en regelgeving. Daar staat tegenover 
dat er wel informatie wordt gegeven over 
de verschillende reguleringen in landen 
waar we graag vliegen. Hiermee word je op 
weg geholpen bij het plannen van je vlieg-
vakantie. Zoek je een Nederlandstalig boek 
ter ondersteuning van je voorbereiding op 
het theorie-examen, neem dan gewoon 
de actuele druk van het boek “Vrij Vliegen”. 
Lees je liever in het Engels en wil je een ge-
likte opmaak met mooie graphics, dan kan 
je The Beginners Guide prima gebruiken in 
combinatie met het reglement schermvlie-
gen. Je hebt dan een boek in handen dat je 
ook na je examen nog regelmatig tevoor-
schijn zult halen.

Paragliding: The Beginner’s Guide

Auteur: Bastienne Wentzel en Ed Ewing
Taal: Engels
Pagina’s: 320 full color
Prijs: € 29,95, te koop bij je lokale vlieg-
school en via XCmag.com/shop



36

eerste paraglider te kopen. Maar er was 
geen club en ik had geen auto, dus ging 
ik met de bus, wandelen en vliegen in de 
Schotse Hooglanden. Ik nam het scherm 
ook mee op reis in India en deed dingen 
als afgelegen pieken en passen vliegen in 
Ladakh in de Himalaya, aardig roekeloos 
soms. Na de universiteit ben ik weer gaan 
trainen en gestart als instructeur in oplei-
ding. Ik twee jaar besteed aan het helpen 
van de school in de weekenden, inclusief 
een aantal maanden in Spanje om te helpen 
bij het organiseren van hun cursussen daar 
in het vroege voorjaar en de herfst.

Wat was je eerste scherm?
Het was een Edel Sirius. Het had een storm 
nodig om op te zetten. Een heel veilig 
scherm. Daarna had ik een tweedehands 
Advance Omega 3. Het was een klassiek 
geval van te snelle progressie, maar ik had 
enorm veel plezier op die vleugel en leerde 
er XC op vliegen. Nu vlieg ik met een hoge 
EN B. Ik hou van de balans tussen prestaties 
en veiligheid die deze vleugelklasse biedt. 

Wat vind je het leukst aan paragliding?
Ik denk dat ik het avontuur ervan nog 
steeds het leukst vind. Dus een nieuwe 
site vliegen, of naar een nieuwe plek gaan. 
Het beste maken van wat de dag te bieden 
heeft, waar je ook bent, is altijd goed. 

Wat is je favoriete site thuis en wereldwijd?
In het VK moet het Glen Coe in Schotland 

zijn. Het is een vlieglocatie in de bergen in 
de West Highlands, wat betekent dat het 
weer meestal nat en winderig is. Maar als 
het aan is, de zon schijnt en de wolken-
basis op 7.000 voet is, kun je overal heen. 
Het is gewoon verbluffend. Australië voor 
de woestijn, het stof en vlakland XC. Bir in 
India voor de majestueuze Himalaya en het 
vliegen met gieren. Colombia voor consis-
tente condities en zoveel plezier. De Azoren 
omdat ze overweldigd zijn door de natuur. 
De Alpen natuurlijk, voor klassiek vliegen uit 
het boekje. Ik zou graag goed vliegen in het 
noordoosten van Brazilië, en ik zou graag 
meer vliegen in de Alpen. 

Hoe kwam je bij Cross Country Magazine 
terecht?
Ik werkte bij The Guardian in Londen en  
was tegelijkertijd aan het freelancen voor 
Cross Country en aan het reizen in het 
buitenland. Toen het aanbod van een semi-
permanente functie bij Cross Country bin-
nenkwam nam ik ontslag, ik kon altijd terug 
naar The Guardian zeiden ze. Ik hou van de 
afwisseling die het werken in een kleinere 
publicatie met zich meebrengt - en het gaat 
over vliegen, een passie. Schrijven over 
luchtsporten heeft me op fantastische plek-
ken gebracht - van Sikkim tot San Diego. En 
natuurlijk heb ik onderweg veel interes-
sante en getalenteerde mensen ontmoet.

Hoe hoorde je van dit nieuwe boek van een 
onbekende piloot uit een land zonder bergen? 

Bastienne stuurde me de eerste Engelse 
vertaling en ik dacht: ‘Wow, ze legt dat 
moeilijke concept echt goed uit.’  Bastien-
nes achtergrond als wetenschapsjournalist 
komt echt tot uiting. Het is een kant van de 
sport waarmee ik worstel - ik ben een van 
die doe-het-op-gevoel piloten, bij techno-
logie zinkt mij de moed in de schoenen. 
Op die manier denk ik dat we elkaar goed 
hebben aangevuld bij het werken aan dit 
boek. Paragliding is jong en veel van de 
beginnersboeken zijn al een tijdje geleden 
geschreven. Mensen hebben altijd een na-
slagwerk nodig dat ze tijdens de sport mee 
kunnen nemen.

Wat kunnen nieuwe piloten uit het boek 
halen?
Ik hoop dat ze onze passie voor de sport 
zullen overnemen. En het besef dat de sport 
eigenlijk zoveel meer is, dat er zoveel wegen 
en disciplines zijn om te verkennen. Je kunt 
het snel leren, starten met overlandvliegen 
en kilometers maken, of je kunt het rustig 
aan doen en urenlang rustig langs de kust 
zweven. Het maakt niet uit. Paragliding is 
geweldig.

En tot slot, wat is je belangrijkste advies voor 
nieuwe piloten? 
Probeer niet te haasten. Onthoud je trai-
ning. Geniet van het moment, ook al wacht 
je gewoon op de wind. Ga gewoon stap 
voor stap. Dat is de manier waarop je de top 
van een berg bereikt.

Interview Ed Ewing (vervolg)


